
Zin-in-Zondag, 1 december 2013, thema ‘Zoektocht’ met gastspreekster Monique Samuel 
 
Op het viltbord voor in de kerk hangt een kompas met de volgende richtingen: toekomst (noord), 
hemel (oost), verleden (zuid) en aarde (west). Iedereen wordt uitgenodigd om de eigen zoektocht 
in een paar woorden te vatten, die op een klein kompasje te schrijven onder het woord ‘zoek-
tocht’ en dat toe te voegen aan het grote geheel. Dat levert een fraaie collage op; sommige men-
sen noteren begrippen, andere nemen het woord ‘zoektocht’ op in hun verhaal. Dit zijn de uit-
spraken: 
 
 
Geborgenheid, veiligheid 
 
Gods handen en voeten mogen zijn en ernaar handelen vanuit mijn hart 
 
Zoektocht naar het leven na de dood 
 
Een zoektocht van de mensheid en de aarde naar een wereld waar een duurzame ontwikkeling ten 
aanzien van People, Planet en Profit de boventoon voert 
 
Zoektocht naar een baan, naar wie ik werkelijk ben 
 
Zoektocht naar het wezen van zijn 
 
Zoektocht naar vrede en gerechtigheid 
 
Zoektocht van verstand naar hart 
 
Urenda (of is bedoeld ‘Urgenda’?) 
 
Leven in relatie/verbinding met de ander/het andere/de Ander 
 
Zoektocht naar samenleven met ruimte voor de ander 
 
Zoektocht naar de aarde, want dat is het enige concrete 
 
Idealisme en dromen vormgeven in de praktijk 
 
Te stralen zonder dat middelmaat me probeert te onderdrukken 
 
God ervaar ik als liefde, niet als macht; moeite heb ik met mensen die macht willen… waar is de 
liefde tussen mensen? 
 
Zoektocht naar zin     Zoektocht… niet eenvoudig! 
 
Zoektocht… betekenisvol    Mezelf worden 
 
Zoektocht naar medemensen    Jij, ik, wij dus 
 
Zoektocht… liefde     Zoektocht naar vrede en saamhorigheid 
 
Vrede en rust      Samen leven doe je niet alleen 
 


