
Kwetsbaarheid 
  
Verraadt ons aller angst zich niet 
in wie het leven weerloos liet? 
  
De glasglans stemt de blazer mild. 
De kaarsvlam vormt de hand tot schild. 
  
De krokus wijst beton zijn grens. 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 
  
Uit: ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?’ van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-
1992) 
 


