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IN VERHAAL KOMEN/OPLICHTEND 
 

De mensen, de verhalen komen binnen 
nemen plaats, spreken zich uit in stilte 

om te luisteren, om zich te openen: 
te horen over licht dat schijnt 

tijdens het klimmen in dat licht 
waar je verhalen hoort die leren 

dat je ont-wikkelen kunt 
de wikkels rond jezelf kunt verwijderen 

en zien dat je bent en die je bent 
dat je parabels in- en uitgaat 

hemel en aarde verbinden zich 
met verhalen en in verhalen 

die spreken van mensen die verbonden zijn 
in hier en nu 

in toen en later 
in verhalen die spreken van dat 

van dat dat leven heet 
waaarin we samen kwamen 

samen kunnen komen 
in verhalen 

die spreken van wie we als mensheid zijn 
op weg naar het licht 

door het donker dat schijnt 
dat schijnt te bestaan 

terwijl we licht willen zien 
vrede willen beleven 
welvaart willen delen 

rechtvaardigheid willen uitvoeren 
in licht   in verhalen van licht 

waarin mensen zijn 
zijn in hun talenten 

die verbinden 
die delen 



die vrede dragen in hart en hoofd 
omgeven door licht 

waarin verhalen 
waarin verlangen naar elkaar te kennen 

dwars door wantrouwen dat als een knellend kleed over ons ligt 
maar we zijn in wezen één 

we kunnen elkaar leren kennen 
en dan bloeit een wereld open 

vol verhalen   vol licht 
waarin je ademen kunt 

vrijuit   in gelijkwaardigheid 
wantrouwen opgelost en verdwenen 

mens zijn hoe je je ook kleurt 
mens zijn waarin gebeurt 

dat we gelijk   dat we samen zijn; 
in wezen   in aard   als mede-mens 

en dan verhalen    en dan licht 
en dan ogen open 
en dan bewust zijn 

en dan buigen 
een vriendelijke knik en een open hand 

een hand die het verleden kantelt 
een voet die vrijuit wandelt 

een hart dat klopt op deuren waarachter verhalen 
omgeven door licht   daarin op te leven 

de brokstukken tot brug maken van mens naar mens 
samen levend   open naar elkaar 

nieuwsgierig   zonder antwoord-drang 
zonder antwoord-zwang, hoe dan ook 

open naar elkaar 
spreken   luisteren   stil zijn 

in verhaal komen 
leven laten stromen 

binnen-gaan   binnen-komen 
mens zijn naast die mens zijn 

in elkaars verhaal komen en zijn 
ongekleurd door vooroordeel 

eerlijk licht laten zijn 



eerlijk in licht zijn 
uniek als ieder ander 

horen, zien en welkom heten en weten 
op een nieuwe dag 

vol verhalen in helder licht  
samen 
levend 
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